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Overweging 

 
Laten we ons het volgende proberen voor te stellen.  
Maria is hoogzwanger en maakt zittend op een ezel de lange tocht van 
Nazareth naar Bethlehem. Josef probeert zo goed als hij kan haar te 
ondersteunen. Het is beslist zwaar voor Maria. En als ze dan eindelijk in 
Bethlehem aankomen, beginnen de weeën.  
Het is dan is de hoogste tijd om een veilige en rustige plek te vinden 
waar het kindje geboren kan worden. Die plek vinden Jozef en Maria in 
een stal. En dáár wordt Jezus geboren! Terwijl Maria aan het bijkomen is 
en Jozef het druk heeft om voor Maria en Jezus te zorgen, gebeurt er op 
de herdersvelden rondom Jeruzalem iets heel bijzonders. 
 
God stuurt zijn engelen die zijn boodschappers zijn, naar de aarde om 
het goede nieuws dat Jezus is geboren aan de herders te vertellen! Er is 
niet één engel, nee het zijn er heel erg veel! Hoe bijzonder! 
 
Aan wie vertellen wij het goede nieuws als ons kind is geboren? Meestal 
toch als eerste aan ouders, broers of zussen, vriendinnen, vrienden… 
aan mensen die dicht bij ons staan. We bellen, sturen een appje, een 
mailtje en wat later een kaartje. 
 
Maar God heeft geen internet nodig. Hij stuurt engelen en stuurt ze naar 
deze herders. Blijkbaar zijn deze herders mensen die heel dicht bij God 
staan. Ze zijn God zo nabij dat zij als eersten het goede nieuws te horen 
krijgen. 
 
En waarom zijn deze herders God zo dierbaar? In de Bijbel zijn herders 
belangrijke mensen. Toen lang geleden David nog een jonge herder was, 
hoedde hij zijn schapen op de velden rond Bethlehem. Net zoals deze 
herders. Deze jonge herder David werd door God uitgekozen om gezalfd 
te worden tot koning van zijn volk. En het is deze koning David die het 
mooie lied maakte: ‘de Heer is mijn Herder’. God als herder. En als 
Jezus volwassen is en rondtrekt om over God te vertellen, noemde 
Jezus zichzelf de goede Herder. En later vroeg Jezus aan zijn leerling 
Petrus of Petrus de mensen wilde leiden als een goede herder, net zoals 
Jezus dat zelf heeft gedaan. 
 
De herders horen dus bij God en laten ons zien hoe God met mensen 
samenleeft. 
 
Deze herders op het veld, zijn God ook dierbaar omdat ze samen laten 
zien hoe vrede eruitziet. Als leiders bij hun mensen zijn, zoals herders bij 
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hun schapen, dan weten ze wat de mensen nodig hebben. Dan hebben 
ze zorg voor hun mensen. Dan delen ze al het goede van de aarde zodat 
alle mensen genoeg te eten en te drinken hebben en alle mensen veilig 
kunnen slapen. Dan zijn vechten ze niet met elkaar, maar zorgen de 
leiders samen voor de enorme kudde schapen, zoals de herders daar op 
het veld bij Bethlehem. 
 
De herders horen bij God. En daarom zijn deze herders een voorbeeld 
voor ons. Ze geloven de woorden van de engel. De woorden van God. 
Ze gaan niet eindeloos met elkaar in gesprek over of het wel echt een 
engel is, of het wel kan dat de Messias nu geboren is, of ze het niet 
gedroomd hebben, of wat ook maar. Nee, nadat ze geluisterd hebben 
naar het prachtige en overweldigende gezang ‘Eer aan God en vrede op 
aarde voor de mensen die Hij liefheeft’, gaan ze op zoek naar dit 
pasgeboren kind. 
 
De geboorte van dit kind dat grote vreugde betekent voor heel het volk. 
 
Deze grote vreugde is begonnen bij God. De herders zien deze grote 
vreugde van God bij de engelen, horen het in hun gezang en zien de 
grote vreugde bij Maria en Jozef als ze op kraamvisite komen in de stal. 
En daar zien ze allemaal het goddelijk licht in de ogen van de 
pasgeboren Jezus.  
En als Jezus ouder wordt, breidt deze vreugde zich uit over steeds meer 
mensen als hij rondtrekt en vertelt over Gods liefde en tegen de mensen 
zegt: je hoort erbij, je bent een kind van God.  
En in de bijna tweeduizend jaren daarna, breidt deze vreugde zich uit 
over steeds meer mensen. Ook over ons.  
 
Ook voor ons is Jezus de goede Herder. Ook aan ons vertellen de 
engelen dat Jezus alle mensen liefheeft met de vurige liefde van God.  
 
De vurige liefde van God mogen we met vreugde ontvangen. En als we 
elkaar met liefde in de ogen kijken, dan zien we niet alleen in de 
pasgeborene, maar ook in elkaars ogen, Gods licht! Licht dat nooit zal 
doven! Licht dat zal blijven vertellen van liefde en vrede voor alle 
mensen. Amen. 
 
Greetje Feenstra 


